
Oefenblad chapter 4 What’s for breakfast? 
 
Zinnen: Nederlands-> Engels 

 
My dad gets up.    Mijn vader staat op. 
He feeds Chip.    Hij geeft Chip te eten. 
He hears the paperboy.   Hij hoort de krantenjongen. 
Dad reads the newspaper.   Vader leest de krant. 
He calls: “Breakfast is ready!”  Hij roept: “Het ontbijt is klaar!” 
 
He goes to the kitchen.   Hij gaat naar de keuken. 
Chip barks.     Chip blaft. 
Chip gets the newspaper.   Chip haalt de krant. 
It’s time for breakfast.   Het is tijd voor het ontbijt. 
He takes it to dad.    Hij brengt het naar vader. 
 
Would you like cornflakes?  Wil je cornflakes? 
Here you are.    Alsjeblieft. 
Yes, please.     Ja, alstublieft. 
No, thank you.    Nee, dank u. 
Would you like a glass of milk?  Wil je een glas melk? 
Would you like a cup of coffee?  Wil je een kopje koffie? 
 
Woorden: Nederlands -> Engels en Engels -> Nederlands! 

 
kitchen  keuken 
paperboy  krantenbezorger 
tea   thee 
marmalade  marmelade 
cheese  kaas 
orange  sinaasappel 
pancake  pannenkoek 
apple   appel 
slice   sneetje 
egg   ei 
bacon   (gebakken) spek 
cup   kopje 
syrup   siroop 
saucer  schotel 
to bark  blaffen 
newspaper  krant 
breakfast  ontbijt 
peanut butter  pindakaas 
coffee   koffie 
hot chocolate warme chocolademelk 
juice   sap 
milk   melk 
bread   brood 
 
 

jam   jam 
meat   vlees 
here you are  alsjeblieft 
banana  banana 
glass   glas 
sausages  worstjes 
meat loaf  gehaktbrood 
alarm clock  wekker 
early   vroeg 
roof   dak 
boot   kofferruimte 
clothes  kleren 
sky   lucht 
through  door 
church  kerk 
quiet   rustig 
bag   zak 
wheel   stuur 
basket  mand 
seat   stoel 
to arrive  aankomen 
poor   arm 


